
Tình Yêu Lý Trí

Trong tuần này có ngày Valentine, ngày lễ của tình yêu, nên chúng tôi xin tạm ngưng đề tài Mẹ
Chồng Nàng Dâu
để  chia xẻ với quý vị một vài điều liên quan đến tình yêu. Vì trái tim là  biểu hiệu của tình yêu
nên mấy hôm nay nhìn vào trang quảng cáo trên các  báo chúng ta thấy hình trái tim khắp nơi,
những trái tim màu đỏ màu  hồng thật đẹp. Người quảng cáo mời chúng ta mua những món quà
đặc biệt  để tặng cho người mình yêu. Chẳng hạn như mua chiếc nhẫn, đôi bông tai  hình trái
tim, những hộp bánh hộp kẹo, lọ nước hoa hình trái tim và thậm  chí đến quần áo, giày dép
cũng có hình trái tim. Và trong dịp  Valentine, nếu cô nào hay anh nào nhận được một món quà
kèm theo tấm  thiệp có hình trái tim thì sung sướng vô cùng, vì biết rằng người tặng  quà cho
mình yêu mình rất nhiều. Nhưng thưa quý vị, tình yêu mà người ta  thường mô tả bằng cảm xúc
của con tim là tình yêu không lâu bền, vì cảm  xúc của con tim hay thay đổi, nay thế này mai
thế khác. Hôm nay nói yêu  nhau, sẵn sàng chết cho nhau nhưng ngày mai, cũng trái tim đó có
thể  nói, tôi không còn cảm xúc gì đối với anh, tôi không còn cảm thấy gì khi  ở bên em nữa.
Tình yêu mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc,  nhưng khi mất tình yêu hay tình yêu
thay đổi nó cũng đem lại cho chúng  ta muôn vàn đau đớn.

  

Trong  số quý vị nghe câu chuyện gia đình hôm nay có nhiều người đang sống  trong đau đớn
vì tình yêu mà người vợ, người chồng dành cho mình ngày  trước đã thay đổi, đã chết hoặc đã
bị đem san sẻ cho người khác. Như  vậy, làm sao để tránh được niềm đau của người mất tình
yêu hay bị phản  bội tình yêu? Để tình yêu vững bền, không thay đổi, chúng ta không chỉ  yêu
nhau bằng cảm xúc của con tim nhưng cũng cần yêu nhau bằng tình yêu  của lý trí. Có lẽ quý
vị nghĩ: tình yêu mà có lý trí là tình yêu tính  toán, còn gì đẹp đẽ hay thơ mộng nữa. Đúng, tình
yêu của lý trí không  thơ mộng hay mơ mộng nhưng là tình yêu vững bền và thật sự mang lại
hạnh  phúc cho chúng ta. Tình yêu của lý trí là tình yêu không ủy mị, mù  quáng nhưng sáng
suốt và mạnh mẽ; vượt lên trên những thấp thỏi tầm  thường của con người ích kỷ, hay thay đổi.
Tình yêu của lý trí là tình  yêu của người trưởng thành, yêu vì phúc lợi của người mình yêu.

  

      Thánh  Kinh dạy rất nhiều về tình yêu của lý trí. Trong Phúc Âm Chúa Giê-xu  dạy: “Các
ngươi có nghe lời phán rằng: hãy yêu người lân cận và hãy ghét  kẻ thù nghịch mình. Song ta
nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù  nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi... Nếu
các ngươi yêu những  kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? (Ma-thi-ơ 5:43-44 & 46) “Nếu 
các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu  mình... Hãy yêu kẻ thù
mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ  rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục
mình.” (Lu-ca 6:32 & 27). Yêu  kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, thương người làm khổ mình, tất
cả những  điều này là quyết định của lý trí chứ không phải là cảm xúc của con  tim. Đây là
những mạng lệnh thật khó vâng theo nếu chúng ta dựa vào sức  riêng của mình, nhưng với tình
yêu của Chúa và với quyết tâm của lý trí,  chúng ta có thể làm được.
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Như  có lần chúng tôi thưa với quý vị, Đạo của Chúa là Đạo của tình yêu, Đức  Chúa Cha là
nguồn của tình yêu và Chúa Cứu Thế Giê-xu là biểu hiệu của  tình yêu. Chúa không những
truyền dạy chúng ta phải yêu nhau nhưng Ngài  cũng bày tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta
cách cụ thể, qua sự hy sinh  cao cả của Ngài. Làm sao chúng ta biết tình yêu của lý trí là tình
yêu  như thế nào để có thể sống với người thân yêu bằng tình yêu đó hầu kinh  nghiệm được
hạnh phúc thật? Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy: “Các ngươi hãy yêu  nhau cũng như ta đã yêu các
ngươi” (Giăng 15:12). Câu này có nghĩa là  Chúa đã yêu ta như thế nào thì ta cũng hãy yêu
người khác giống như vậy.  Tình yêu này không chỉ áp dụng cho các bạn trẻ đang trong tuổi
yêu  đương nhưng cho tất cả mọi quan hệ giữa người với người: giữa bạn bè với  nhau, cha mẹ
với con cái, con cái với cha mẹ và nhất là giữa vợ với  chồng.

  

Đây  là tình yêu của lý trí, không phải cảm xúc của con tim nhưng là tình  yêu mang lại hạnh
phúc thật cho đời sống. Trong phạm vi bài này, chúng  tôi xin nói về tình yêu vợ chồng, vì đây là
điều ảnh hưởng nhiều nhất  trên đời sống chúng ta. Hơn nữa, quan hệ vợ chồng là quan hệ duy
nhất  được ví sánh với quan hệ giữa Chúa và người tin theo Ngài. Vợ và chồng  phải sống với
nhau bằng tình yêu của lý trí, tình yêu thiên thượng thì  mới có thể chấp nhận nhau, tha thứ
nhau, bỏ qua khuyết điểm lỗi lầm của  nhau, phục vụ nhau và yêu thương nhau đến cuối cuộc
đời.

  

Lời  Chúa không những bảo chúng ta hãy yêu nhau như Ngài đã yêu chúng ta mà  Kinh Thánh
cũng có lời dạy đặc biệt, rõ ràng cho các ông chồng là phải  yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh
của Ngài. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình  yêu Chúa dành cho chúng ta có những đặc điểm sau:

  

1. Chúa yêu chúng ta trước và yêu dù chúng ta không đáng yêu

  

Kinh  Thánh ghi rằng, khi chúng ta còn là người có tội Chúa đã yêu chúng ta  và hy sinh chịu
chết vì chúng ta. Theo gương Chúa, vợ, chồng hãy ban cho  nhau tình yêu trước và hãy yêu dù
người kia có lúc không đáng yêu. Dù  người vợ có khuyết điểm, lỗi lầm chồng vẫn yêu. Dù
chồng có những điều  không đẹp, không xứng đáng vợ vẫn yêu. Tình yêu của con tim nói rằng: 
Nếu em yêu tôi thì tôi yêu em, nhưng tình yêu lý trí thì nói, dù em như  thế nào, là chồng, anh sẽ
vẫn thương em. Dù anh có nhiều vụng về, khuyết  điểm, là vợ anh, em sẽ vẫn yêu anh. Nhiều
khi chúng ta thấy người bạn  đời của mình sao khó thương quá; từ cách nói năng, cư xử sao
vụng về,  thiếu tế nhị, thiếu thông cảm, dễ làm chúng ta bực mình. Nhưng, yêu như  Chúa yêu
ta có nghĩa là dù người phối ngẫu không toàn hảo, có nhiều  khuyết điểm hay lỗi lầm, ta vẫn
yêu.
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2. Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cách cụ thể

  

Thánh  Kinh ghi như sau: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong  điều này: Ngài
đã sai Con một Ngài xuống thế gian, đặng chúng ta nhờ Con  được sống” (I Giăng 4:9). Khi
Chúa yêu Ngài không giữ kín trong lòng  nhưng bày tỏ bằng hành động cụ thể. Trong quan hệ
vợ chồng chúng ta cũng  cần bày tỏ tình yêu cách cụ thể. Người Á đông chúng ta thường che
giấu  tình cảm và nhất là những đôi vợ chồng sống với nhau đã nhiều năm thường  không bày tỏ
tình cảm đối với nhau. Các ông thường nói, tôi thương bà  bà biết rồi, tôi đâu cần phải nói nữa.
Hoặc các bà nói, không thương ông  sao tôi sống với ông suốt bao nhiêu năm nay, lo lắng cho
ông đủ mọi  thứ. Quý vị có biết trong số những người có vợ có chồng, có nhiều người  cô đơn vô
cùng mà không dám than với ai, vì người ngoài sẽ không tin.  Tại sao chúng ta yêu thương nhau
mà không nói ra, cứ bảo người kia phải  tự hiểu tự biết lấy. Thưa quý vị, những lời nói yêu
thương không tốn kém  tiền bạc, cũng không phải mất nhiều sức lực mới nói ra được như những 
lời hằn học giận dữ, mà sao chúng ta tiếc với nhau. Hãy bày tỏ, hãy nói  cho người phối ngẫu
biết tình yêu ta dành cho người đó. Tuy nhiên, cũng  có người nói thương nhưng chỉ nói chứ
không làm gì để bày tỏ tình thương  đó. Kinh Thánh dạy: “Hỡi anh em là những người con bé
nhỏ, chúng ta  đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi nhưng phải yêu thương cách chân  thật và
bằng việc làm” (I Giăng 3:18). Nếu thương nhau, chúng ta phải  chứng tỏ bằng hành động cụ
thể để người kia có thể nhìn thấy, cảm nhận  và để chứng tỏ tình yêu của ta là tình yêu chân
thật.

  

3. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu hy sinh

  

Song  song với việc bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể là vợ chồng cần yêu  nhau bằng tình
yêu hy sinh. Vì yêu chúng ta Chúa đã hy sinh tất cả cho  chúng ta và Ngài muốn chúng ta cũng
yêu nhau bằng tình yêu hy sinh như  thế. Chồng đi làm mỗi ngày để cung cấp nhu cầu kinh tế
cho gia đình, vợ  chăm sóc miếng ăn, áo quần và tất cả những điều khác cho gia đình, thưa 
quý vị, đó không phải là hy sinh mà là làm trọn bổn phận của mình. Hy  sinh là quên đi hạnh
phúc và quyền lợi của mình để làm cho người kia  được thoải mái, yên vui, hạnh phúc. Hy sinh
cho nhau là phục vụ nhau, là  mang lấy gánh nặng cho nhau, chia xẻ trách nhiệm trong gia đình
với  nhau. Một người chồng yêu vợ sẽ không bỏ mặc vợ làm công việc nhà, chăm  sóc con cái
còn mình đi chơi với bạn, xem ti-vi, vào internet hằng mấy  tiếng đồng hồ, vờ như bận rộn để
tránh làm việc nhà. Một người vợ bày tỏ  lòng yêu chồng cách cụ thể không chỉ lo việc nội trợ
nhưng cũng tôn  trọng vâng phục chồng và lắng nghe khi chồng có điều muốn nói. Và cuối 
cùng, yêu như Chúa là yêu đến cuối cùng, là chung thủy với nhau, yêu  nhau mãi mãi không
thay lòng đổi dạ, không san sẻ tình yêu cho người  khác.

  

Có  nhiều vợ chồng yêu nhau nhiều nhưng để bụng, chẳng bao giờ bày tỏ bằng  lời nói hay
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hành động, hoặc vì ngại ngùng không quen, hoặc nghĩ là thừa,  là không cần thiết. Nhưng tình
yêu biểu lộ qua lời nói, cử chỉ yêu  thương, việc làm tế nhị không bao giờ thừa và bao giờ cũng
rất là cần  thiết. Có thể lắm là người vợ người chồng của quý vị sống bên cạnh quý  vị bao lâu
nay đang trông mong nghe quý vị nói một lời ngọt ngào yêu  thương, khao khát được nhận nơi
quý vị một cử chỉ trìu mến, được thấy  nơi quý vị sự chăm sóc tế nhị, đang mong được quý vị
dành thì giờ lắng  nghe và thông cảm. Đừng để người bạn đời của mình phải trông mong khao 
khát nữa nhưng chúng ta hãy bày tỏ tình yêu trước, bày tỏ tình yêu bằng  hành động cụ thể,
phục vụ nhau, hy sinh cho nhau và hãy giữ vẹn tình yêu  chúng ta dành cho nhau cho đến cuối
cuộc đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán:  “Điều răn của ta đây nầy: các ngươi hãy yêu nhau như ta
đã yêu các  ngươi” (Phúc Âm Giăng 15:12).

  

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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