
World Cup 2014

Giải  bóng đá thế giới World Cup năm nay diễn ra tại Brazil, Nam Mỹ và đã  được hàng tỉ người
trên thế giới theo dõi từ ngày 12 tháng 6 vừa qua.  Dựa trên kinh nghiệm về giải túc cầu thế giới
trong những năm trước,  người ta dự đoán rằng sẽ có những người bỏ ăn bỏ ngủ để theo dõi các
 trận đấu nầy vì giờ giấc khác nhau ở mỗi địa phương. Túc cầu đã trở  thành đam mê của cá
nhân và danh dự của đất nước cho hàng tỉ người trên  thế giới. Cũng giống như bao nhiêu bộ
môn thể thao khác, túc cầu hay đá  banh chỉ có một mục tiêu mà thôi, đó là làm thế nào để
banh lọt vào  “gôn” hay khung thành, Chữ “gôn” như chúng ta đều biết nghĩa là mục hay  điểm
chúng ta nhắm vào để đạt đến. Dù là một cuộc chạy đua hay một cuộc  hành trình, một việc
làm hay một cuộc tranh tài thể thao, người tham dự  phải có một mục đích, nếu không thì những
gì ta làm không mang một ý  nghĩa nào cả.

  

Một  cuộc tranh tài thể thao, một trận bóng đá còn cần phải có mục tiêu để  đạt đến, nhưng còn
đời sống chúng ta thì sao? Chúng ta sống có mục đích  không và làm gì để đạt đến mục đích
đó? Thánh Kinh thường dùng hình ảnh  lực sĩ trong một trận tranh tài để so sánh với đời người.
Thánh Kinh  dạy:

  

Vì  chúng ta được nhiều người chứng kiến như một đám mây lớn bao quanh,  chúng ta hãy cất
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang vương vấn chúng ta mà  kiên trì chạy xong cuộc đua đã dành
cho chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Đức  Chúa Giê-xu là Đấng Khởi Xướng và là Đấng Hoàn
Thành đức tin của chúng  ta (Thư Hê-bơ-rơ 12:1-2)

  

      Theo  lời dạy nầy, tất cả chúng ta đều muốn hay không cũng đếu đang tham dự  vào một
cuộc chạy đua và có rất nhiều khán giả đang theo dõi cuộc chạy  đua nầy. Thánh Kinh nói rằng
“Chúng ta được nhiều người chứng kiến như  một đám mây lớn bao quanh.” Cả một rừng người
đang chú ý theo dõi cuộc  đời của chúng ta được mô tả như một cuộc đua.

  

Cuộc  đua nào cũng vậy, đều cần đến mức đến hay mục đích. Có bao giờ Bạn đặt  câu hỏi mục
đích của đời mình là gì không? Mỗi chúng ta đều có những mục  đích khác nhau trong đời sống,
nhưng mục đích tối hậu của chúng ta là  gì? Con người của chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng
và mục đích tối hậu  của chúng ta là hoàn tất chương trình Thiên Chúa dành cho chúng ta trên 
trần gian nầy. Người thợ làm ra chiếc đồng hồ là để sử dụng, dùng để coi  giờ.  Người chế ra
chiếc xe là để làm phương tiện di chuyển. Người cất  nhà là để ở. Mỗi một vật dựng nên đều có
mục đích riêng của nó. Con  người chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được tạo dựng để ca ngợi
Thiên Chúa  như Lời Chúa đã dạy, "Ta đã tạo nên để tôn vinh Ta.” Chúa không cần  chúng ta
tôn vinh Ngài như mỗi tạo vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng đều là  những minh chứng hùng hồn
cho quyền năng của Thiên Chúa. Thiên nhiên, vũ  trụ vạn vật lúc nào cũng minh chứng hùng
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hồn cho quyền năng của Thiên  Chúa. Còn con người chúng ta được phú cho ý chí tự do, chẳng
lẽ chúng ta  không sống đúng với danh phận mình sao? Thật ra mỗi con người chúng ta  đều là
chứng tích hùng hồn của quyền năng và tình yêu Thiên Chúa và  chúng ta cần sống thế nào để
quyền năng và tình yêu đó thêm rạng rỡ.

  

Vì  con người đã lìa mục đích ban đầu của Thiên Chúa, chỉ muốn làm rạng rỡ  chính mình thay
vì làm rạng danh Chúa nên con người đã ngày càng xa cách  Thiên Chúa và do đó khổ đau, bất
hạnh đã chiếm chỗ của hòa bình và an  lạc. Giữa mối tơ vò đó, Thiên Chúa vẫn yêu thương con
người nên đã giáng  trần cứu vớt con người. Con người phạm tội, mắc lỗi, nhưng Thiên Chúa  đã
đến với con người trước, gánh lấy tội của con người, mang hình phạt  thế cho con người, chịu
chết thế cho con người. Con người không hoàn  thành mục đích Thiên Chúa giao cho họ trên
trần gian nầy nên Chúa Giê-xu  đã phải giáng trần, mang thân phận con người và Chúa Giê-xu
đã tuyên  bố, “Ta đến để làm trọn công việc Đấng sai Ta đến.” Mục đích của cuộc  đời Chúa
Giê-xu là chịu chết để cứu rỗi nhân loại, để đem nhân loại trở  lại tình trạng ban đầu. Chúa
Giê-xu đã làm phần của Ngài nhưng con người  cũng phải làm phần của mình tức là ăn năn tội,
quay trở lại với Chúa.

  

Lời  dạy của Kinh Thánh trong vấn đề mục đích của đời sống là: “Hãy nhìn  chăm vào Đức Chúa
Giê-xu là Đấng khởi Xướng và là Đấng Hoàn Thành đức  tin của chúng ta.” Đúng vậy, Chúa
Giê-xu đã bắt đầu cho đức tin chúng ta  và cũng là Đấng hoàn tất. Chúa phải là mục đích cho
cuộc đời chúng ta.  Dù quyết định chọn lựa hay không, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu cho 
đời sống. Mục tiêu đó có thể là "chạy bá vơ hay đánh gió" như lời Kinh  Thánh đã dạy, tốn công,
ra sức nhưng đến cuối cùng chẳng được gì. Mục  tiêu của chúng ta phải là Chúa Giê-xu vì Ngài
là Đấng Khởi Xướng và là  Đấng Hoàn Thành đức tin của chúng ta.”

  

Các  cầu thủ trong những trận banh của giải túc cầu thế giời năm nay sẽ chỉ  chú mục vào một
điều mà thôi đó là khung thành, hay “gôn” tức là mục  tiêu, mục đích. Cuộc đời của chúng ta có
ý nghĩa hay không cũng tùy nơi  mục đích chúng ta nhắm vào. Bạn nhắm vào mục tiêu nào và
sẽ đi đến đâu?  Hãy nhớ Lời Chúa dạy:

  

Chúng  ta được nhiều người chứng kiến như một đám mây lớn bao quanh, chúng ta  hãy cất bỏ
mọi gánh nặng và tội lỗi đang vương vấn chúng ta mà kiên trì  chạy xong cuộc đua đã dành cho
chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Đức Chúa  Giê-xu là Đấng Khởi Xướng và là Đấng Hoàn Thành
đức tin của chúng ta  (Thư Hê-bơ-rơ 12:1-2)

  

Mục sư Nguyễn Thỉ

 2 / 3



World Cup 2014
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