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Kính  chào quý thính giả, trong chương trình này tuần qua chúng ta đã bắt đầu  học về một đề
tài khác, cũng liên quan đến hôn nhân và gia đình của  người tin Chúa. Đó là chúng ta nhìn vào
sách Châm Ngôn chương thứ 31, để  học về chân dung của một gia đình gương mẫu.

  

Tuy  phân đoạn Kinh Thánh này khen ngợi người nữ tài đức nhưng chúng ta nhìn  thấy một hình
ảnh gia đình đầy đủ với vợ, chồng và con cái. Trong bài  trước chúng tôi trình bày đặc điểm thứ
nhất của người chồng gương mẫu,  đó là nhìn biết giá trị của vợ. Kinh Thánh ghi: “Một người nữ
tài đức ai  sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc” (Châm Ngôn 31:10). Người  chồng
gương mẫu nhìn biết giá trị của vợ, biết vợ là món quà quý Chúa  ban, quý hơn châu báu, châu
ngọc trên trần gian, không những thế, ông  cũng biểu lộ lòng yêu quý vợ qua lời nói, việc làm.
Quý vợ, tôn trọng vợ  là vâng lời Chúa dạy, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hỡi người làm chồng, hãy 
tỏ điều khôn ngoan ra trong cách ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu  đuối hơn; vì họ sẽ
cùng anh em hưởng phước sự sống, nên hãy kính nể họ,  hầu cho không điều gì làm rối loạn sự
cầu nguyện của anh em.” (I  Phi-e-rơ 3:7). Trong cách ứng xử với người vợ mà Chúa đã để bên
cạnh  mình, các ông cần có sự khôn ngoan của Chúa, để tế nhị trong cách cư xử,  không xem
vợ như là tài sản, là đồ dùng hay người giúp việc, nhưng tôn  trọng quý chuộng vì vợ là món quà
đặc biệt Chúa ban cho mình, và cũng  quý vợ vì vợ yếu đuối hơn. Có những ông chồng không
biết thương vợ, quý  vợ nhưng đối xử cay nghiệt, thiếu yêu thương, rồi đến khi vợ qua đời mới 
tiếc thương, ân hận, lúc nhìn thấy giá trị của vợ thì đã quá trễ. Ước  mong quý ông khi nghe
những lời nhắc nhở này sẽ noi gương người chồng  gương mẫu mà Thánh Kinh mô tả, sẽ trân
quý người bạn đời và yêu thương,  chăm sóc, quý chuộng đúng như lời Chúa dạy.

  

      

 Tin cậy vợ

  

  

Đặc điểm thứ hai của người chồng gương mẫu mô tả trong Châm Ngôn 31 là tin cậy vợ. Kinh
Thánh ghi: Lòng người chồng tin cậy nơi nàng (c. 11a). Người chồng gương mẫu không những
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biết giá trị của vợ nhưng cũng tin cậy  vợ. Tuy
Kinh Thánh không nói chi tiết nhưng chúng ta biết rằng khi một  người chồng có lòng tin cậy vợ
là tin cậy về mọi mặt. Tin rằng vợ là  người Chúa ban cho mình để nâng đỡ mình trên đường đời.
Người chồng  gương mẫu tin cậy tình yêu của vợ, tin cậy tấm lòng chân thành, chung  thủy của
vợ. Người chồng này cũng tin cậy vào khả năng, sự khôn ngoan,  và đảm đang của vợ. Nhìn
những công việc người vợ này làm chúng ta thấy  rõ điều đó. Châm ngôn 31:13-24 kể ra những
việc lớn lao và hữu ích người  nữ tài đức thực hiện, nhờ lòng tin cậy của chồng. Nhờ được chồng
tin  cậy bà đan dệt, đi buôn bán, dậy sớm phân chia công việc cho đầy tớ,  nàng mua đất ruộng
để đầu tư cho gia đình; nàng dệt vải, may vá cho  người trong gia đình và cũng nghĩ đến người
nghèo khổ và giúp đỡ họ.  Ngược lại với tin cậy là nghi ngờ. Có những ông chồng không tin cậy
vợ  nhưng lúc nào cũng nghi ngờ, nghi ngờ trong mọi việc, về mọi mặt: chẳng  hạn như nghi ngờ
tình yêu của vợ, nghi vợ không đủ khả năng để quán  xuyến việc nhà, nghi ngờ cách vợ chi
dùng tiền bạc. Người chồng tin cậy  sẽ không theo dõi, dò xét vợ nhưng giao thác những công
việc quan trọng,  hợp với khả năng của vợ

  

Người  chồng gương mẫu tin cậy vợ, để vợ sắp xếp công việc trong nhà, tự do  buôn bán kinh
doanh, cũng như tiếp xúc với người chung quanh. Ông không  chỉ tin cậy mà còn khích lệ vợ. Vì
vậy chúng ta thấy bà làm được rất  nhiều việc, việc trong nhà, việc bên ngoài, việc lớn, việc nhỏ.
Không gì  khích lệ các bà cho bằng khi các bà chia xẻ với chồng một ý mới và  chồng nói: Em
có ý đó rất hay, được, cứ làm thử đi, anh sẽ giúp. Có  những ông chồng không cho vợ làm gì
hết. Vợ có ý định gì cũng ngăn cản,  vì muốn vợ tùy thuộc mình, hoặc vì không tin là vợ có thể
làm được việc  gì. Vợ xin đi học, thì bàn ra, nói: “Em học để làm gì, nếu có lý do  chính đáng thì
cho đi học.” Có ông thì nói: “Anh học cũng như em học  vậy, đủ tồi, em đâu cần học làm gì?”
Hoặc nói: “Em già rồi, học làm chi,  để dành tiền đó cho con đi học.” Có người khi vợ muốn làm
một công việc  gì lớn thì sợ vợ thành công hơn mình, nên bàn ra hoặc mong vợ thất bại,  làm
hỏng việc để không hơn chồng. Có người cho vợ đi làm, đi học nhưng  lúc nào cũng nghi ngờ,
theo dõi. Nếu vợ có thể chạy xe thì canh khoảng  cách từ nhà đến trường, từ nhà đến sở, rồi mỗi
ngày đọc đồng hồ trong xe  xem vợ có đi chỗ nào khác mà mình không biết. Có người thì không
tin  cậy khả năng tính toán của vợ nên kiểm soát từng đồng tiền vợ chi dùng.  Có ông chồng kia
mang nhiều mặc cảm, lúc nào cũng nghĩ rằng vợ không  thương mình nên mỗi khi vợ đi đâu xa
hay đi ra tiếp xúc trò chuyện với  người mình không quen biết thì lo lắng không yên, khi vợ nói
điện thoại  thì nghe lén, đọc lén điện thư của vợ, v.v… Người chồng tin cậy khả năng  của vợ khi
vợ muốn học thêm để tiến thân sẽ không ngăn cản, không lo sợ  nhưng còn khuyến khích và
tạo mọi điều kiện dễ dàng cho vợ đi học. Quý  ông nên khích lệ vợ đi ra, giao thiệp, học hỏi, học
thêm, ra ngoài đi  làm, tiếp xúc với bạn bè và người chung quanh. Khi vợ đi dâu không theo  dõi,
không nghi ngờ. Lời Chúa dạy: Tình yêu thật không nghi ngờ sự dữ  nhưng tin mọi sự, trông cậy
mọi sự. Người chồng gương mẫu tin cậy vợ vì  thật lòng yêu vợ.

  

  

Biết công khó của vợ
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Đặc điểm thứ 3 của người chồng gương mẫu là biết công khó của vợ. Kinh Thánh ghi:Chồng 
nàng chỗi dậy và khen ngợi nàng… Hãy ban cho nàng bông trái của tay  nàng, khá để các công
việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.
c.  28b & 31. Người chồng gương mẫu tin cậy vợ, để vợ làm những việc  quan trọng, lớn lao và
cũng trông mong vợ được nhìn thấy kết quả và được  hưởng những điều do công lao khó nhọc
của mình tạo nên. Ông nói:
Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong
cửa thành.
Người  chồng này không tranh giành, cũng không ganh đua với vợ nhưng ghi nhận  công khó
của vợ và mong ước điều tốt cho vợ. Có những ông chồng chẳng  bao giờ quan tâm đến những
cực nhọc vợ phải gánh chịu trong vai trò làm  vợ làm mẹ, cũng chẳng bao giờ biết đến công
khó của vợ. Vợ sinh con,  nuôi con, chăm sóc con, thức đêm khi con đau ốm; vợ lo việc cơm
nước,  giặt giũ, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, v.v… chồng xem đó là những việc dĩ  nhiên của một
người nội trợ. Có người không biết nỗi khó nhọc của vợ  nhưng còn tranh giành công khó của vợ:
Khi con ngoan ngoãn, học giỏi,  nên người thì hãnh diện khoe đó là con của mình, nhờ công khó
của mình;  nếu con không ngoan không giỏi thì bảo tại mẹ của chúng hoặc nói vì  chúng giống
mẹ. Biết công khó của vợ, người chồng gương mẫu khích lệ vợ  và không tiếc lời khen. Ông nói:
Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy.
Người  chồng này không chỉ khen chiếu lệ nhưng thật sự khen vợ, ông khen thành  thật, khen
hết lời, hết lòng. Ông hàm ý: Có nhiều phụ nữ giỏi nhưng vợ  tôi là nhất, không ai bằng. Người
chồng này có lẽ hơi chủ quan, nhưng  đối với ông và dưới cái nhìn của ông, vợ ông là người giỏi
nhất. Các bà  rất cần lời khen, lời khích lệ của chồng. Khi nấu ăn chẳng hạn, ngon hay  không
tùy khẩu vị và ý thích của mỗi người. Các ông nên nhìn thấy công  khó của vợ khi chuẩn bị
bữa ăn cho gia đình và khen, đừng so sánh vợ với  người khác. Nhiều người không khen vợ
mình nhưng đi khen vợ người khác,  so sánh vợ mình với vợ người khác, làm cho vợ nản lòng và
thêm mặc cảm.  Chúng ta không nên so sánh người này với người kia. Đức Chúa Trời tạo  dựng
chúng ta mỗi người khác nhau, ban cho ân tứ, khả năng khác nhau,  không ai giống ai, và
không gì buồn cho bằng khi mình cố gắng hết sức  trong bổn phận với gia đình, không bao giờ
có một lời khen mà chỉ nghe  những lời chê trách như: Sao vợ người ta tài giỏi, làm gì cũng
được,  khéo ăn nói, khéo chi dùng tiền bạc, còn bà không làm gì nên chuyện, tôi  vô phước có
người vợ như bà. Có người nghĩ rằng đã là vợ chồng đâu cần  phải khen nhau, khen là khách
sáo. Vì nghĩ như thế nên vợ nấu ăn ngon  không bao giờ khen. Có người nói với vợ : khi nào tôi
ăn hết có nghĩa là  ngon, bà không biết sao? Và trách: “Sống với nhau lâu rồi mà không biết  ý
chồng gì cả!” Kinh Thánh dạy chúng ta cần nói với nhau những lời ân  hậu, khích lệ, “lời lành để
giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến”  (Ê-phê-sô 4:29). Lời khen là một trong những lời
lành mà quý ông cần nói  với vợ.

  

  

Minh Nguyên
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Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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