
Gia Đình Gương Mẫu - Bài 5

  

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về   “Chân Dung Gia Đình Gương Mẫu,” dựa vào Châm Ngôn
chương 31. Trong gia đình   gương mẫu chúng ta thấy có hình ảnh người chồng, người vợ và
con cái. Qua các   bài trước chúng tôi đã nói về đặc điểm của người chồng gương mẫu và đời
sống tốt   đẹp của ông trong vai trò người chồng, người cha. Trong bài học hôm nay chúng ta  
sẽ nhìn vào chân dung người vợ trong gia đình này, dựa vào những chi tiết Thánh   Kinh mô tả.
Đây là bài học Kinh Thánh nên chúng ta sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh,   sau đó phân tích để
tìm những điều Chúa dạy chúng ta. 

  

Châm Ngôn chương 31 mô tả người vợ   trong gia đình gương mẫu như sau:

    
  

Một người nữ tài đức ai sẽ tìm    được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin
cậy nơi nàng,    Người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ   
chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc ý lấy tay mình    mà làm công việc.
Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, Ở từ chỗ xa chở    bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời
còn tối, Phát vật thực cho người nhà    mình, và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng
đến một đồng ruộng,    bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn
nho. Nàng    thắt lưng bằng sức lực, và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy   
công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào    con quay, Và các
ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó    khăn, giơ tay mình lên tiếp người
nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị    giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông
chiên đỏ sặm. Nàng làm lấy những    chăn mền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ
điều. Tại nơi cửa thành    chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.
Nàng    chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực    và oai
phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách    khôn ngoan, Phép
tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà    mình, Không hề ăn bánh của sự
biếng nhác. Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng    được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và
khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người    con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết
thảy. Duyên là giả    dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được
khen    ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng    ngợi khen
nàng tại trong cửa thành (Châm Ngôn 31:10-31)
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Đây là phân đoạn Kinh Thánh mô tả   một gia đình gương mẫu. Trong gia đình này có người
chồng gương mẫu với những   đặc điểm chúng ta đã phân tích và học hỏi mấy tuần qua. Hôm
nay chúng ta sẽ nhìn   vào người vợ gương mẫu. Qua những câu Kinh Thánh vừa đọc chúng ta
thấy bà là một   người nội trợ với nhiều ưu điểm rất đặc biệt, thật xứng đáng với danh hiệu người 
 nữ tài đức hay người vợ gương mẫu.

  

  

1. Được chồng tin cậy.   Ưu điểm đầu tiên Kinh Thánh nói đến là người vợ gương mẫu được
chồng tin cậy.   Kinh Thánh ghi: Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê
lợi”   (c.11). Lòng tin cậy của chồng là điều người vợ nào cũng cần, nhưng để được   chồng tin
cậy trước hết các bà phải là người đáng tin cậy, nghĩa là chúng ta   phải có lời nói, hành động
cũng như những suy nghĩ và quyết định khôn ngoan,   chứng tỏ mình là người đáng tin cậy.
Chúng ta cần tránh những điều như: hay đổi   ý, hứa mà không giữ lời, hoặc có tính bốc đồng,
chợt vui chợt buồn, v.v… Những   người vợ đoan trang, trinh chánh, chung thủy, nói năng khôn
ngoan, bình tĩnh;   biết ứng xử trước mọi cảnh huống và đối với mọi người, là những người đáng
tin   cậy. Trong hôn nhân, khi vợ chồng thiếu lòng tin cậy nhau sẽ nảy sinh ra nhiều   nan đề to
lớn đưa đến bất hòa và đổ vỡ. Trong thực tế, có những người vợ không   đáng tin cậy nên chồng
không thể tin cậy. Nhìn vào những đặc điểm kế tiếp mô tả   trong phân đoạn này chúng ta sẽ
thấy tại sao người vợ gương mẫu được chồng tin   cậy.

  

2. Siêng năng.   Đặc điểm thứ hai của người vợ gương mẫu là siêng năng. Kinh Thánh ghi:
“Nàng   thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho   các tớ
gái mình… Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; ban đêm đèn nàng   chẳng tắt… Nàng
coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng   nhác” (c. 15, 18 & 27). Người
vợ trong gia đình này không phí phạm thì giờ vào   những việc vô ích, không ăn không ngồi rồi,
chờ người khác phục vụ mình, trái   lại nàng thức khuya dậy sớm, chăm sóc con cái và mọi việc
trong gia đình. Kinh   Thánh mô tả rằng người vợ gương mẫu thức dậy rất sớm (khi trời còn tối),
để phân   phát thức ăn cho người trong gia đình, và phân chia công việc cho các đầy tớ gái.   Có
lẽ gia đình này khá giả và có công việc làm ăn riêng nên có nhiều người giúp   việc. Người vợ
này cũng thức khuya làm việc: ban đêm, khi mọi người đã đi ngủ,   bà còn làm việc bên khung
cửi:

    
  

Ban đêm đèn nàng chẳng tắt: Nàng    đặt tay vào con quay, và các ngón tay nàng cầm con cúi
(c. 18-19)

 2 / 4



Gia Đình Gương Mẫu - Bài 5

      

Các bà vợ trong gia đình Việt Nam   chúng ta đa số là người siêng năng, biết trách nhiệm của
mình là chăm sóc nhà   cửa, nấu nướng, giặt giũ, lo mọi việc cho chồng con. Nhưng ngày nay
chúng ta   thấy trong xã hội cũng không thiếu những người vợ người mẹ không siêng năng. Đây 
 là những người ham bài bạc, mê mua sắm, thích đi sang nhà hàng xóm ngồi lê đôi   mách,
hoặc suốt ngày ngồi trước cái ti-vi, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác.   Họ thường thức
khuya không phải để làm việc nhưng để đánh bài, xem phim bộ, rồi   sáng thì dậy trễ, la cà ở
hàng quán, v.v… Đây là những phụ nữ thiếu khôn ngoan,   phí phạm thì giờ, phí phạm những
ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình. Họ không   tròn trách nhiệm của người nội trợ, để nhà
cửa bề bộn, lôi thôi, chồng không   người chăm sóc, con cái không được dạy dỗ. Là người nữ Cơ
đốc, chúng ta cần sống   theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, để danh Chúa không bị người đời chê
cười. Sứ đồ   Phao-lô khuyên chị em phụ nữ những lời sau:

    
  

Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết    yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà;
lại biết ở    lành, vâng phục chồng mình, hầu cho Đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê    bai
nào (Tít 2:4-5)

      

Đây chính là mẫu mực của người nữ   Cơ-đốc tài đức trong xã hội ngày nay.

  

3. Có óc tổ chức, giỏi tính toán. Những câu sau đây cho thấy người vợ gương mẫu không
những siêng năng nhưng có óc   tổ chức, bà làm việc có kế hoạch hẳn hoi:

    
  

Nàng lo tìm lông chiên và gai    sợi… Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở
bánh mình về…    Nàng cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng
bèn    mua nó được, nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho (c.    13-16)

      

Người vợ gương mẫu này không làm   việc tùy hứng, cũng không "đợi nước đến chân mới nhảy"
nhưng bà làm việc có kế   hoạch đàng hoàng. Bà có óc suy tính khôn ngoan, sắp xếp mỗi công
việc cách tốt   đẹp, rõ ràng, và cũng giỏi trong việc kinh doanh, nhờ đó đạt được kết quả. Điều  
chúng ta ghi nhận ở đây là người vợ này được chồng tin cậy, giao cho những công   việc quan
trọng, vì ông biết bà là người tài giỏi và đáng tin cậy. Bà không   những sắp đặt, tổ chức mọi việc
trong nhà nhưng cũng giỏi tính toán, sắp xếp   những việc lớn, liên quan đến kinh tế của gia
đình. Phụ nữ chúng ta thường bị   chê là làm việc tùy hứng và không có óc tổ chức. Thật ra
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thường phụ nữ không có   bộ óc như phái nam nhưng chúng ta có thể học cách làm việc và sắp
đặt nhà cửa   ngăn nắp để đỡ mất thì giờ cho chúng ta và chồng con được thoải mái. Nhất là  
chúng ta không nên làm việc tùy hứng nhưng phải tính toán mọi việc tùy theo khả   năng, sức
lực, thì giờ và tiền bạc mình có. Nhất là trong những chuyện hùn hạp   làm ăn, chúng ta cần cầu
nguyện xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, để không vì thiếu   tính toán, thiếu khôn ngoan mà đem
lại tổn hại cho mình và cho gia đình. Người   nữ trong gia đình gương mẫu kính sợ Chúa nên
chắc hẳn bà đã cầu xin Chúa hướng   dẫn trước những tính toán của bà. Thi Thiên 37 dạy:

    
  

Hãy phó thác đường lối mình cho    Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành
việc ấy, Ngài sẽ    khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh   
ngọ (c. 5-6)

      

Để được Chúa dẫn dắt trong mọi công   việc, chúng ta cần nhờ cậy Chúa luôn luôn, như lời
khuyên trong Châm Ngôn sau   đây:

    
  

Hãy hết lòng tin cậy Đức    Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong
các việc làm    của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con (Châm Ngôn  
 3:5-6)

      

  

Minh Nguyên
 Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
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